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"Was macht ein Jude am Schabbesmorgen in einem Porsche!" - bekommt Max Breslauer zu hören, als er
durch die Amsterdamer Innenstadt gerast ist und einen chassidischen Jungen angefahren hat. Eine Frage, die
andere Fragen auslöst: "Was bin ich eigentlich? Worum dreht sich mein Leben?" Max, Erbe eines
Textilimperiums namens SuperTex, landet auf der Couch einer Analytikerin, der er sein Leben erzählt.
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From Reader Review SuperTex for online ebook

Yersinia Pestis says

SuperTex (1991)

In questo libro si parla di rapporti familiari, della difficile eredità della shoah, di laicità e ortodossia, di
gestione delle responsabilità: temi molto importanti, ma che, affrontati con l'espediente della seduta
psicanalitica fiume, riescono a essere trasmessi con leggerezza.
Una cosa mi è sembrata forzata: il protagonista ha 36 anni, ma per il tipo di considerazioni e bilanci che fa
gli darei almeno 10 anni di più.
C'è anche un film tratto da questo libro e che si intitola SuperTex, che però non sono riuscita a trovare.

Cara Van Herck says

Dit boek was conform met een algemene opvatting van mij: hoe dunner het boek, hoe slechter. Hoewel dit
niet altijd zo is, was het in dit geval wél zo.

KAN SPOREN VAN SPOILERS BEVATTEN!

Ik verafschuwde het hoofdpersonage steeds meer met elk woord dat ik las. Al wat hij deed was zeuren en
nog eens zeuren. Oké! We snappen het: je voelt je schuldig! In plaats van zijn leven te verbeteren en achter
de vrouw van zijn leven te gaan, blijft hij lekker thuisop zijn luie kont zitten - vol met zelfmedelijden. Heb je
ooit al eens tegen een boek willen schreeuwen uit frustratie? Ik al vaak. Dit is meestal positief omdat ik een
tikkeltje te veel meeleef met de personages in het boek maar in dit geval wou ik hem door elkaar schudden
en roepen: "Doe iets! Je bent verdomme een volwassen man! Wees toch niet zo passief!".
Even leek er verandering in de zaak te komen maar nee hoor, op het einde, wanneer hij bij de psychologe
buitengaat, besluit hij juist niets te veranderen.

En dan de manier waarop hij mensen bekijkt: zelf is hij een verschrikkelijk - niet vergeten passief - persoon
vol zelfmedelijden en TOCH slaagt hij erin om op iedereen neer te kijken. Er kan bijvoorbeeld niet genoeg
benadrukt worden hoe veel beter hij wel niet was dan zijn broer. Toch slaagt die 'domme' broer erin om wél
de juiste beslissing te nemen en zijn leven te beteren.

Ik heb dit boek met veel geworstel uitgelezen omdat ik niet anders kon: ik had het namelijk domweg uit de
kast genomen met de bedoeling het te gebruiken voor een schoolopdracht. Gelukkig was de opdracht "Verzin
een ander einde" want daarvoor was dit het perfecte boek.

Marcel Dijkstal says

Vermakelijk leest lekker vlot weg. Leuk en luchtig verhaal met een vleugje humor.



Peter Jakobs says

This book was a good read about a Jewish Dutch family. It lacked a bit of a plot.

Peter Blom says

Leuk boek, een echte De Winter...

Ffiamma says

fa sorridere, pensare, commuovere.è caustico, spietato, triste, ironico. c'è la storia del protagonista, raccontata
in una seduta psicanalitica di 24 ore, la storia di una famiglia, le intermittenze dell'amore, il dolore, le proprie
radici, i proverbi e la saggezza, c'è l'avventura. c'è la riflessione e la sicurezza spaventosa di tornare a se
stessi e alle proprie radici, in qualche modo. delizioso.

Fien Van Roosendael says

Dit boek heb ik gevonden in de lijst van de boeken die aangeraden werden. Het boek was langdradig maar
het was wel een leuk verhaal. Ondanks de dikte las het wel vlot maar er werden wel een paar moeilijke
woorden gebruikt die ik dan moest opzoeken om het verhaal te kunnen begrijpen. Ik heb het "snel" kunnen
uitlezen omdat ik me heel goed kon inleven in het verhaal.

Liedzeit says

Ein Jude in einem Porsche ist wie ein Jude ohne Hut. Das ist, glaube ich, die Lehre dieses Werkes. Aber
dabei sehr amüsant. Max fährt einen jungen Glaubensgenossen an und das führt dazu, dass er seine
Psychiaterin aufsucht und ihr skizzenhaft seine Lebensgeschichte zu erzählen. Sehr komisch, sehr spannend,
sehr menschlich. Ein wenig absurd. Leider fällt der letzte Teil doch sehr ab, wo die Abenteuer des Bruders in
Marokko geschildert werden.

Jacco says

Verplichte Nederlandse literatuur.


